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titel: Vrede komt, kijk maar in de verte 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus,  
Vijf december is weer voorbij en de goedheiligman is weer vertrokken. Ik ken 
gezinnen waar dit met grote opluchting wordt ontvangen. Want er komt weer rust in 
kinderharten. Maar....er is meer: nu de goedheiligman vertrokken is, is ook het 10 
sinterklaasbestand voorbij en kunnen wij hier in ons land ons weer met hartelust 
wijden aan de discussie rondom de kleur van Zwarte Piet, ja, ja, 11 maanden lang 
kunnen we ons uitleven, in dat waarin een klein land groot kan zijn.  
Zwarte Piet, is hij een uiting van racisme of niet? Laat ik er dit over zeggen: het 
maakt voor mijn gevoel veel uit welke rol deze knecht krijgt en meer nog hoe de rol 15 
wordt ingevuld of moet worden ingevuld. Als deze knecht zwart geschminkt wordt en 
daarom krom nederlands moet praten en zich als een onhandige kluns moet 
presenteren, die met regelmaat van alles kwijt is, de weg kwijt of de cadeau's, als hij 
zich als onhandige kluns moet presenteren, dan komt het wel degelijk in de richting 
van racisme en zeker van vooroordelen. Dan is de zwarte kleur wel degelijk een 20 
punt.  
Tegelijkertijd is Zwarte Piet ook een spiegel voor ons, kan dat zijn. Want de 
onhandige kluns is een spiegel voor ons. Allereerst voor mijzelf. U moest eens weten 
hoe vaak ik iets kwijt ben, nou ja, ik zal u er niet meer vermoeien. Maar ik ben niet de 
enige onhandige kluns hier, ik denk dat u dat ook bent, dat jij dat bent, een 25 
onhandige kluns, ik denk dat wij mensen onhandige klunsen zijn, ik ben bang niet 
één uitgezonderd.  
Ik leid dat af uit de lezing uit Jesaja, de eerste schriftlezing van vanmorgen. Een 
prachtige lezing, een mooie droom, een schitterend visioen over de vrede. Zij zullen 
hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. De wapens van die tijd worden gebruikt 30 
voor de landbouw, voor het verbouwen van voedsel. En vertaald naar onze tijd: De 
wapenindustrie van deze tijd met kernwapens wordt veranderd in bijvoorbeeld het 
fabriceren van tractoren, ploegen, irrigatiesystemen en drainagesystemen, 
wereldwijd. De wapenindustrie, en hier in Twente zijn er linken met de 
wapenindustrie dus misschien komt dit wel heel dichtbij.  35 
Het is een oud visioen van Jesaja, gesproken in naam van God. Een oud visioen, 
duizenden jaren oud, en het is denkbaar dat het ook niet voor het eerst zo is 
uitgesproken, in ieder geval is Jesaja niet de laatste geweest. Mijn grootvader liep in 
de jaren '30 van de vorige eeuw een tijd met het gebroken geweertje op de revers. 
Als signaal dat we wel zonder leger zouden kunnen en zonder wapens en dat past in 40 
de lijn van het visioen van Jesaja. Een paar weken geleden overleed Fred van der 






