
Verkondiging 

Gemeente van Jezus Christus, 

Over dove Dave en blinde Bart, 

De Here Jezus wandelt in het gebied ten oosten van het meer van Galilea en dan 

worden een dove man en daarna een blinde man bij Hem gebracht. 

 

Een dove man die moeilijk sprak. Ik noem hem Dave, afgeleid van David. Er 

staat een woord voor ‘moeilijk’ dat betekent 'niet of nauwelijks sprekend'.  

Was Dave oud en doof geworden en kon hij tengevolge van een herseninfarct 

moeilijk meer spreken en alleen nog klanken uitstoten? 

Of was Dave misschien nog een jonge man, als baby doof geboren en heeft hij 

daarom nooit goed leren spreken? Ik vermoed dat laatste. 

 

Tegen een kind zeggen we: “Zeg maar ‘mama’, ‘poes’, ‘opa’. Zeg het maar na”. 

Wij leren praten door het van horen zeggen, door na te praten. In die zin zijn wij 

mensen allemaal na-praters. Dave niet.  

En van jongsaf raken wij wegwijs in het leven doordat wij dingen vragen: 

“Papa, hoe zit dit?” “Mama, waarom doen we dat?”  

Zo leren wij de dingen te begrijpen, door te vragen, doordat ons alles wordt 

uitgelegd, wij horen het en wij zeggen het als wij iets niet begrijpen. Dave niet. 

Als kind nooit ‘papa’ gezegd of ‘mama’. Nooit is Dave geroepen -hij verstond 

het niet- en nooit riep hij zelf -hij kon het niet-. Nooit iets kunnen vragen, nooit 

kunnen zeggen hoe hij zich voelde. “Mam, ik ben verdrietig”. Nooit uit volle 

borst gezongen ‘Grote God wij loven U’. Nooit het water van het meer van 

Galilea horen klotsen of een deur die dichtslaat. Hij zag de kinderen wel lachen 

op het schoolplein, maar hoorde het niet. 

Lachen, wat is dat, welk geluid hoort daar bij? 

Geluid? Wat is dat? 

Het is altijd stil in zijn hoofd. Altijd. 

 

Er werd ook een blinde man bij Jezus gebracht. Ik noem hem Bart, van 

Bartimeus. Blinde Bart kon wel horen en spreken, maar hij zag niet dat de lucht 

blauw was, dat de bergen rond het meer van Galilea bruinig waren. Kleuren, wat 

zijn dat? Want bij hem was het altijd zwart voor ogen. Zwart, wat is dat? Hij 

wist niet hoe zijn vader eruitzag, hij kon de rimpels wel voelen. Hoe kijkt 

iemand als hij boos is, wat is een vriendelijk gezicht? Bart weet het niet. Bart 

had veel blauwe plekken -blauw, wat is dat?- want hij struikelde vaak over een 

steen of viel op z’n snuit, omdat hij een greppel niet zag. Hij voelde sommige 

dingen wel haarscherp aan, hij kende veel liederen uit zijn hoofd, maar kon de 

filmpjes op de beamer in de synagoge van Betsaida niet zien.  

 

Dove Dave en blinde Bart werden bij Jezus gebracht. 

De kindernevendienstmethode ‘Vertel het maar’ bespreekt beide verhalen 



vanmorgen en dat is niet zomaar. Want misschien viel het jullie bij de 

schriftlezingen al wel op, dat er in beide verhalen opmerkelijke overeenkomsten 

zijn? 

Beide lezingen komen op de beamer, nu naast elkaar. 

…. 

Welke overeenkomsten zien jullie? 

 

Ik zie er 5: 

1) De mensen brachten Dave en Bart bij Jezus en smeekten Hem om genezing 

door aanraking: 7,32 en 8,22. 

2) Jezus neemt Dave terzijde en neemt Bart buiten het dorp: 7,33 en 8,23. De 

genezingen vinden plaats in de afzondering, niet in de massa. 

3) Jezus gebruikt beide keren speeksel en zijn handen, de aanraking: 7,33 (op 

oren en tong) en 8,23/25 (op ogen. 

4) Er is volledig herstel: 7,35 (Dave sprak goed) en 8,25 (Bart zag scherp). 

5) Er is een verbod om over de genezing te spreken: 7,36 en 8,26. 

Over deze 5 overeenkomsten een paar opmerkingen. 

 

Zowel dove Dave als blinde Bart werden bij Jezus gebracht. 

Misschien Dave wel door de buren, die altijd naar hem omkeken en die dachten: 

“Wat zou het fijn zijn als Dave weer kan spreken en horen”. Misschien werd 

Bart wel door z’n vrienden meegenomen, die zeiden: “We gaan samen met jou 

voor een biertje naar de kroeg, we gaan ook samen met jou voor genezing naar 

Jezus”.  

Wat mooi is dat, deze zorg om elkaar! Als buren, vrienden, klasgenoten, 

collega’s. ‘Draagt elkanders lasten’, schrijft Paulus. 

Je hoort wel eens dat de vraag van zieken naar euthanasie het meest voorkomt 

bij hen die in hun ziek-zijn nauwelijks iemand hebben die voor hen zorgt, hen 

nabij is. Als mensen alleen hun ziek-zijn, hun beperking moeten verwerken.  

Wij kunnen elkaars noden verlichten door nabij te zijn, een bezoekje, een kaart, 

belangstelling. Ook dat is genezend, helend, ja, soms ook voor het lichaam, 

maar zeker naar de ziel.  

 

Ze brachten dove Dave en blinde Bart bij Jezus en smeekten Hem om genezing. 

Durfden Dave en Bart dit zelf niet te doen en werden ze daarom gebracht? Of 

geloofden Dave en Bart niet in Jezus? Of dachten ze dat Jezus hun doofheid en 

blindheid niet kon genezen? We weten dat niet. 

Wat we wel weten dat is dat de mensen grote verwachtingen van Jezus hadden. 

Ze smeekten Hem. “Here, U kunt het! Wilt U het ook doen?”  

 

Ook wij mogen de mensen bij Jezus brengen, bij Hem, voor wie niets 

onmogelijk is. De mensen bij Jezus brengen, dat doen we in de voorbeden, de 

smeekbeden, thuis en in de kerk, voor onze zieken, in de gemeente, in de 



familie, in ons dorp. Wij kennen onze onmacht, maar er zijn geen grenzen aan 

Jezus’ macht. Dààrom brengen wij zieken, maar ook huisartsen en chirurgen en 

fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers door de kracht van de Heilige Geest 

bij Jezus.

 

Die mensen vroegen aan de Here Jezus om Dave en Bart de handen op te 

leggen, om hen aan te raken. Dat was gebruikelijk, zo verrichtte de Here Jezus 

wel meer genezingen, door mensen aan te raken, de handen op te leggen.  

Maar nu doet de Here Jezus het anders. 

Eerst lezen we dat de Here Jezus Dave en Bart apart neemt, buiten de schare, hij 

zoekt het kontakt, de aandacht, Hij wil tot Dave en Bart doordringen en wil dat 

zij zich op Hem concentreren. 

"Dave”, zegt Jezus a.h.w. in dit onderonsje, “jij die mij niet hoort, kijk naar 

Mij". 

De Here Jezus steekt dan de vingers in de oren van Dave -er staat een woord dat 

stoten betekent- de Here Jezus doorboort a.h.w. de doofheid. Dan spuugt Hij en 

raakt Hij met zijn vingers met daarop zijn speeksel, de tong van Dave aan. 

…7,35… 

“Bart”, zegt Jezus a.h.w. in dit onderonsje, jij die mij niet ziet, luister naar Mij”. 

De Here Jezus spuugt op de ogen van Bart en legt de handen op de ogen. Maar 

Bart ziet nog vaag, maar …8,25…. 

 

Bij zowel dove Dave als blinde Bart gebruikt Jezus Zijn eigen handen en Zijn 

eigen speeksel.  

Een soort gebarentaal, juist van die plaatsen, die lichaamsdelen die gewond zijn, 

die gebroken zijn, die geheeld moeten worden. 

"Met mijn leven”, zo lijkt de Here Jezus te zeggen, “wil ik jouw tong, jouw 

oren, jouw ogen levend maken". 

 

Twee details hierbij. 

Voordat Jezus dove Dave geneest lezen we …7,34… 

De Here Jezus keek naar boven, naar de hemel, waar zijn Vader woont. Van 

Hem is Hij afhankelijk. De Here Jezus is geen wonderdokter, Hij doet niet aan 

magie, Hij is geen kwakzalver, nee, Hij is in alles afhankelijk van zijn hemelse 

Vader. Van Hem komt de kracht. 

Hij kijkt naar boven en dan zucht hij (...doe het na...). 

Waarom? Is dat vanwege de spanning, ziet Jezus er tegenop? Of is het verdriet 

wat Hij voelt als hij blinde Bart en dove Dave ziet, schepselen Gods. 

Ik moet denken aan dat woord van Paulus die in Rom.8 schrijft dat de schepping 

in al haar delen zucht en dat Gods Geest voor ons pleit met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. Daar gaat het over het lijden, over de gebrokenheid in onze 

wereld, gevallen in zonden, geteisterd door wonden. De schepping zucht, belast, 

beladen; de Geest zucht ook, van verlangen, naar herstel, naar heelheid. 



Zou Jezus dààrom zuchten, vanwege de zonden en de wonden èn vanwege het 

verlangen voor Dave naar heelheid. Een zucht, een gebed a.h.w. "Heer, ontferm 

u over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw 

erbarmen". 

Hij zag op naar de hemel, zuchtte en zei: ‘Effatha’, dat betekent: Wordt 

geopend! …7,35.. 

 

En bij Bart gebeurt er ook iets interessants. Als Jezus Zijn speeksel en handen 

op de ogen van blinde Bart heeft gelegd, dan kan Bart weer zien. En Jezus 

vraagt dan: “Zie je iets?”  

Vreemde vraag, vind ik. Waarom vraagt Jezus dat? Geloof Hij niet in Zijn eigen 

goddelijk kunnen? Is Jezus onzeker over de genezing? 

Nee, het is veel mooier! Bart ziet na die handoplegging mensen, ze lijken wel 

bomen, zo rechtop staan ze, net zo rechtop als de bomen waar hij altijd steun bij 

zocht. Hij ziet, maar Jezus wil dat Bart scherper, helderder ziet en als een 

vakman verscherpt Jezus de blik van Bart door Hem nogmaals de handen op te 

leggen. Die eerste keer was geen falen, nee, die tweede keer is finetuning. 

 

Dave en Bart, wat zullen ze blij zijn. Dat willen ze natuurlijk aan iedereen 

vertellen. Wat zijn ook wij blij als een kuur aanslaat, als we genezen zijn, 

dankbaar, je appt en belt dat gelijk rond. 

Maar wat zegt Jezus dan tegen Dave en zijn vrienden: …7,36a… Dat is 

natuurlijk tegen dovemansoren gezegd!, want …7,36b… 

En wat zegt Jezus tegen Bart: …8,26… 

 

Wat apart: Jezus brengt een stomme tot spreken, maar Hij gebiedt de omstanders 

te zwijgen, dus eigenlijk als stommen te worden.  

Wat apart: Jezus brengt een dove tot horen, maar Hij gebiedt de omstanders te 

zwijgen, opdat anderen dit wonder niet horen.  

Wat apart: Jezus brengt een blinde tot zien, maar de blinde mag door niemand 

gezien worden. 

Waarom gebiedt Jezus dit? 

 

In de gesprekken met de scharen en met de Farizeeen zei Jezus: …8,18….  

En Hij bedoelde daarmee: “Mensen, jullie hebben oren en ogen, maar als jullie 

enkel bij Mij komen om de tekenen die Ik doe, maar niet willen luisteren naar 

wat Ik te zeggen heb, dan zijn jullie horende doof. Als jullie niet willen zien wie 

Ik werkelijk ben, dan zijn jullie ziende blind.” 

 

Eigenlijk zegt Jezus hiermee a.h.w.: “Ik ben niet de wonderdokter, maar Ik ben 

de Zoon van God. Als jullie denken, dat je bij Mij genezing kunt halen en dan 

weer kunt overgaan tot de orde van de dag, nee, zwijg er dan over. Ik genees 

graag, van harte, maar Ik vraag van jullie geloof, overgave, vertrouwen, 



bekering. Leg je hele leven in Mijn hand, verdrietige dagen èn blijde dagen, 

ziekte èn gezondheid, scootmobiel èn crossmotor, alle dagen. Ik heb veel meer 

te bieden dan alleen maar genezing. Ik open graag dove oren en stomme monden 

en blinde ogen, maar openen jullie je hart voor Mij, met jullie wonden en 

zonden!” 

 

Wie is Jezus voor jou? Staat je hart open voor Hem of ben je horende doof en 

ziende blind en gaat u, ga jij, ga ik gewoon weer over tot de orde van de dag? Is 

Jezus alleen een soort Eerste Hulp bij Ongelukken voor ons?  

 

Het is heerlijk als je geneest van een ernstige ziekte of als jouw beperking, jouw 

handicap weggenomen wordt. De bekenden van Dave zeggen het ook: 

…7,37…. 

'Hij heeft alles wel gemaakt', dat is een verwijzing naar Gen. 1, de schepping 

waar God zag dat alles goed was', het verleden.  

'Ook de doven doet Hij horen en de stommen spreken', dat is een verwijzing 

naar Jesaja 35, over het Koninkrijk van God, de toekomst. 

In deze tijd, tussen verleden en toekomst, tussen schepping en herschepping, zijn 

er nog vele zieken, velen met een handicap. Instituut ‘Effatha’ in Voorburg, het 

doveninstituut, zit nog vol met dove mensen en ‘Bartimeus’ in Zeist, het 

blindeninstituut zit nog vol met blinde mensen. 

En ook in ons dorp zijn dove en blinde mensen. Mensen met een handicap, een 

beperking, chemokuren, immunotherapie. De verpleeghuizen kennen een 

wachtlijst en de ziekenhuizen liggen vol. 

De genezingen die de Here Jezus deed, zijn tekenen. Niet alle zieken werden in 

Jezus tijd genezen. En mensen die eens door Jezus genezen waren, stierven later. 

Maar de genezingen zijn voortekenen, beloften van volkomen genezing, 

volkomen vergeving, van de herschepping.  

Daar leven we naar toe, ook nu, als we misschien niet genezen worden in dit 

aardse leven, als we levenslang een handicap dragen. Dat kan zwaar zijn. De 

schepping zucht. Ziek-zijn is erg. Pijn, leed, teleurstellingen, ook in onze levens. 

Zoveel waaroms? Wat heerlijk als we elkaar bij Jezus brengen, zodat de HG ons 

hoofd en hart kan vullen en wij hoopvol leven en sterven: …7,37… 

 

Wij zeggen vaak tegen elkaar: "Als je maar gezond bent, dat is het grootste 

goed!" Gezondheid is heerlijk, maar het belangrijkste is: het eigendom zijn van 

Jezus Christus: ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met ziel en 

lichaam, in leven en in sterven, in ziekte en gezondheid, niet mijzelf toebehoor, 

maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus.’ 

Want Hij zal alles goed maken! 

Halleluja! Amen. 
 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  


