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Vitamine D

De eerste woensdag van november is vanouds de Dankdag voor gewas en arbeid. In
de kerk wordt er op verschillende manieren nagedacht over danken. Bij ons gebeurt
dat tijdens een Oogstdienst. Maar hoe zit het met onze dagelijkse dankbaarheid? Ooit
schreef een theoloog: we lijden aan een gebrek aan vitamine D: de dankbaarheid. De
oorlog in Israel, de onrust op zoveel andere manieren in onze samenleving verlagen
onze vitamine D-spiegel ook wel ernstig. En toch, wie goed om zich heen kijkt ziet dat
er veel dingen zijn die we elke dag weer mogen ontvangen. Ook als Team Jeugd
terugblikt op de vorige maand zijn er weer genoeg dingen die we kunnen opnoemen
om voor te danken! Daar willen we u graag in meenemen en zo onze gezamenlijke
vitamine D weer wat opprikken. Leest u mee?

Tie dye party

Vrijdag 6 Oktober was het tijd voor de allereerste Kidzclub, waarbij we met elkaar stil
stonden bij het thema: “Jij bent uniek!” We begonnen deze avond met het luisteren naar
een liedje en hoorden dat het niet erg is als je een ‘schijtlijster’, een ‘feestvarken’ of een
‘snotaap’ bent, je bent welkom op deze plek. Gewoon zoals je bent. Om dat te
onderstrepen hebben we allemaal onze eigen unieke T-shirt gemaakt door middel van
een bepaalde techniek. De kinderen vouwden hun T-shirt, zetten het vast met
elastiekjes en konden daarna met de verf aan de slag en hun T-shirt van allerlei kleuren
voorzien. De T-shirts moesten drogen en ondertussen konden de kinderen eerst met
elkaar een filmpje op het grote scherm kijken. We sloten de avond af met verstoppertje
in het donker waarbij de kinderen allemaal hun eigen unieke geluid moeten laten horen.

Het was een zeer geslaagde avond en wij zijn blij en dankbaar met zo’n opkomst tijdens
de eerste clubavond. Op naar meer geslaagde avonden! Hieronder een aantal foto’s,
voor meer foto’s check de site.

Kindernevendienst en adventsproject

Al een aantal weken staan we met elkaar stil bij de verhalen rond Paulus en zijn brieven.
Ook deze maand zullen we nog naar drie brieven van hem luisteren. ledere week zal
er op zondag een nieuw verhaal te horen zijn met daarbij een verwerking. Deze
verhalen zijn te vinden op: www.pgborne.nl/kindernevendienst.

Vanaf de maand december start de adventstijd en gaan we met de kindernevendienst
ons voorbereiden op het Kerstfeest. We doen dat aan de hand van het thema: “Een
nieuw begin” In de verhalen die we lezen kunnen we ontdekken dat God telkens een
nieuw begin maakt. We maken in de kerk een adventsslinger met verschillende
kerstballen die ons iets leren over de verhalen en ook thuis kun jij aan de slag met dit
project, maar daar hoor je binnenkort meer over.
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Sirkelslag Kids

Vrijdagavond 13 Oktober
klonken er vanuit de
Potkaamp weer vrolijke
kinderstemmen. Tijdens de
Sirkelslag Kids, die we samen
organiseerden met de jeugd
vanuit Delden en Hengelo,
speelden de kinderen allerlei
spelletjes, werden ze
meegenomen door het verhaal van Esther en streden ze tegen de
andere teams van Nederland. Dinsdag 14 november wordt de
uitslag bekend gemaakt! We zijn benieuwd, maar de avond zelf
was al een groot feestje!

Do you know me?

De eerste Twix avond draaide om de vraag: "Do you know me?".
We zijn eerst begonnen met een namenrondje. Daarna streden de
tieners in twee teams tegen elkaar. Ze stelden elkaar allerlei vragen
en er moesten opdrachten uitgevoerd worden. Want wat is jouw
favoriete liedje dat je gaat fluiten met een beschuit in de mond? Of
welke schoenen zijn van wie? Of wie kan er het snelst een koekje
eten zonder de handen te gebruiken? Na de pauze was het tijd voor
de ultieme test en werd hun geheugen getest aan de hand van de
testvragen. Welke kleur sokken had iemand aan of welke kleur had
het koekje dat iemand probeerde te eten? De winnaars gingen naar
huis met een lekker prijsje! Al met al was het een gezellige start
van het seizoen!

Herfst schatten gevonden

Zondag 22 oktober hebben we in de kinderviering stil gestaan bij
het thema “Herfstschatten”. We hebben geluisterd naar een mooi
verhaal over het mooiste wat je aan een ander kunt geven: jezelf.
Er werd gezongen en natuurlijk was er ook volop tijd om zelf aan
de slag te gaan. De kinderen konden knutselen, kleuren, hun eigen
kastanje knikkerbaan maken, blaadjes vegen en op zoek gaan naar
herfstschatten in de kerk waarmee ze letters verzamelden die hen
leidde naar een schatkist met wat lekkers. Het was een geslaagde
kinderviering!

Twix: Sirkelslag Young

Na de kinderen in

oktober is het nu tijd

voor de tieners om mee

te doen aan Sirkelslag.
Vrijdag 10 november gaan
we met Twix en de tieners
uit Hengelo en Delden
verschillende spellen
spelen. Het thema dit jaar
is: “Ga mee!”. Durf jij het
avontuur aan te gaan en
de stap te zetten? Ga mee
en ontdek hoe jij het
verschil kunt maken!

Deze avond zitten we in
de Waterstaatskerk in
Hengelo. Daar beginnen we om 19.00 uur en de avond
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Mocht het vervoer een
probleem zijn, laat het dan even weten! Ga jij ook mee?
Meld je voor woensdag 8 november aan bij Jorien!

e 19.00 uur ~ ong. 21.30 uur o Watenmhk‘:;:‘l::luel

Meld je voor 8 november aan:

jeugdwerker.jorien@pgborne.nl

Game night

Zaterdag 25 november organiseren we voor alle tieners
en jongeren (vanaf 10 jaar) een game night! Neem het op
tegen anderen in een kaartspel, een bordspel of kom in
beweging en maak gebruik van de Nintendo Switch om in
verschillende spellen tegen elkaar te strijden. Je kunt
natuurlijk ook de samenwerking opzoeken en een escape
room spelen of zorg er samen voor dat Nederland niet
onder water komt of voorkom de val van Rome. Kortom er
zijn genoeg spellen aanwezig in de jeugdruimte voor een
avondje gezelligheid onder het genot van wat lekkers! We
starten om 19.00 uur en om ongeveer 21.00 uur zullen we
gaan afsluiten. Kom jij ook?

Met dominee Beer naar de kerk

Zondag 26 november is er weer een Kerk op Schoot
viering en dominee Beer is deze keer niet alleen, hij neemt
zijn eigen dierenvriendjes mee, waaronder Siep het
schaap! Ze vinden het fijn elkaar te ontmoeten in de kerk.
Maar wat gebeurt er eigenlijk in een kerkdienst? Dat gaan
we deze middag samen ontdekken. En... misschien vind
jij het ook wel leuk om jouw dierenvriendjes mee te nemen,
dat mag. Kom gezellig samen om 16.00 uur naar de Oude
Kerk.
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Dinsdag 31 oktober hebben we met
elkaar stil gestaan bij de Bijbel en Maarten
Luther. We hebben veel geleerd over Maarten Luther en
de Bijbel. Aan de hand van twee verschillende spelletjes
zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met dit bijzondere
boek. En ook deze keer konden we weer genieten van een
heerlijke maaltijd. De volgende keer is dinsdag 28
november.
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