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H O O F D A RT I K E L

Niet meer weg te denken in onze kerkruimten en 
-diensten, in zowel de Oude Kerk als in de kapel 
van het Dijkhuis is de Paaskaars. Sinds enkele 
decennia kennen vele Protestantse gemeenten 
het gebruik van deze bijzondere kaars. In 
Protestantse kerken met een meer Orthodoxe of 
Reformatorische signatuur zie je meestal geen 
kaarsen. 

Totdat er elektrisch lamplicht was, waren er 
uiteraard wel kaarsen in kroonluchters, maar 
dan uitsluitend als lichtbron en niet met een 
diepere symbolische betekenis. Maar gaandeweg 
kwamen er in het liturgisch landschap van 
Protestantse kerken ook kaarsen ‘tevoorschijn’. 
Dit had te maken met de Liturgische Beweging, 
die gaandeweg de twintigste eeuw steeds meer 
ingang vond bij Protestanten. Toch ging dat 
niet zonder slag of stoot, want kaarsen werden 
langdurig vooral geassocieerd met Rooms 
Katholieke, ‘Roomse’ gebruiken, en daar hadden 
‘wij Protestanten’ toch afstand van gedaan? Daar 
waren wij toch tegen? Wij deden toch niet aan 
heiligenverering? Wij gingen toch geen kaarsjes 
branden bij Mariabeelden of welke andere 
beelden dan ook? 

Ik weet nog goed dat in de kerk van mijn 
kindertijd en jeugd, de Gereformeerde Kerk in 
Roden, steeds meer kaarsen werden ‘ingevoerd’: 
de Doopkaars, de Paaskaars, Adventskaarsen, 
de Kerstkaars en dat er dan ook wel eens 
gemopperd werd op al ‘dat Roomse gedoe’ dat 
steeds meer terrein won. Het waren niet alleen 
de kaarsen, ook ‘andere’ kerkmuziek, het invoeren 
van leesroosters en het gebruik van liturgische 

kleding en – kleuren, veranderden de vormgeving 
van kerkdiensten. Voor de één was dat een 
verademing, voor anderen een ‘hellend vlak’. 
Wat er in feite gebeurde was niet zozeer dat de 
liturgie steeds ‘Roomser’ werd, maar dat er steeds 
meer aansluiting plaatsvond met de liturgie van 
Wereldkerken, zoals de Lutherse, de Anglicaanse 
en ook de Rooms Katholieke. 

De Paaskaars is niet typisch ‘Rooms’ maar gaat 
zeker al terug op de Vroege Kerk van de eerste 
eeuwen. In de tijd dat de beroemde Kerkvader 
Aurelius Augustinus leefde (354 - 430) en werkte, 
was er al een gebruik om in de Paasnacht een 
brandende Paaskaars de kerk binnen te dragen, 
waarbij driemaal ‘Licht van Christus’ werd 
gezongen. Wij weten dit omdat er geschriften 
bewaard zijn gebleven die vertellen over 
liturgische gebruiken in de vroege eeuwen van 
de Christelijke jaartelling. Een Spaanse religieuze, 
Egeria, maakte eind vierde eeuw een pelgrimsreis 
naar Jeruzalem. Ze tekende in een brief aan haar 
zusters haar observaties en ervaringen op. Zo 
komen we ook aan de weet hoe de liturgische 
gebruiken waren in de dagen rond Pasen. De 
gebeurtenissen van de laatste dagen van Jezus’ 
aardse leven werden herdacht op plekken waar 
deze gebeurtenissen volgens overlevering 
plaatsvonden. De Paaswake aan het einde van de 
Stille Zaterdag luidde het Opstandingsfeest in. En 
daar hoorde dus ‘nieuw’ licht bij: de Paaskaars.
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De Paaskaars is dus geen ‘nieuwlichterij’, en is 
ook niet specifiek Rooms Katholiek, maar is een 
eeuwenoude traditie, die al voorkwam in de nog 
ongedeelde Kerk van de eerste eeuwen.

De Paaskaars, die brandend wordt binnengebracht 
aan het begin van de Paaswake staat voor 
de Opstanding. Van oorsprong was het een 
kaars voor de Paastijd, dat is de periode van 
zeven weken die volgt op Pasen. In sommige 
tradities wordt de Paaskaars gedoofd na de 
Evangelielezing op Hemelvaartsdag. De functie 
van de kaars is dan om te verwijzen naar de 
aardse aanwezigheid van de Opgestane Heer en 
zijn verschijningen aan zijn leerlingen. Er zijn ook 
tradities die de Paaskaars gebruiken tot en met 
het Pinksterfeest, om de Aanwezigheid van de 
Levende Heer ook ‘in de geest’ te duiden. 
 
Wij zien de Paaskaars iedere zondag en in elke 
dienst die door het jaar plaatsvindt. Hoe kan dat? 
Omdat de kaars meer en meer de betekenis kreeg 
van Godslamp. 

De Godslamp kennen we uit de Bijbel. In de 
tempel brandde deze lamp als teken van Gods 
Aanwezigheid. God was het meest aanwezig 
in zijn Woord, in de Woorden van de Thora, die 
opgetekend in boekrollen zorgvuldig bewaard 
werd in het tabernakel, een speciale, goed 
afsluitbare kast, lijkend op een kluis. God is 
tegenwoordig, God is in ons midden, drukte de 
Joodse Godslamp uit. 

In Rooms-Katholieke kerken wordt de 
aanwezigheid van Christus het meest nabij 
ervaren in het Eucharistisch brood, de gewijde 
hosties. Deze worden, analoog aan de Thorarollen 
in de tempel, bewaard in het Tabernakel op het 
priesterkoor. Bevindt het gewijde brood zich in 
het Tabernakel, dan brandt de Godslamp. Maar is 
het tabernakel leeg, dan brandt de Godslamp niet. 
Aan het einde van de viering op Witte Donderdag, 
worden de liturgische elementen de kerkzaal 
uitgedragen, zo-ook het gewijde brood, en de 
Godslamp wordt gedoofd. In de Paaswake, als 
heel de liturgie vernieuwd wordt en er voor het 
eerst weer Eucharistie gevierd wordt, wordt na 
het binnendragen van de nieuwe Paaskaars ook 
de Godslamp weer ontstoken. 

Je ziet zo gaandeweg betekenisverschuivingen. 
Was de Paaskaars aanvankelijk specifiek aan de 
Opstanding verbonden, meer en meer krijgt het 
de betekenis van de Levende die altijd in ons 
midden is. En dat zeggen we zo nu en dan ook: 
‘als teken dat Christus in ons midden is’.

Vanaf de Eerste Paasdag van dit jaar zal in de 
Oude Kerk de Paaskaars niet meer ín de dienst 
worden aangestoken door de ouderling van 
dienst, maar voorafgaand aan de dienst door de 
koster. Als wij dan binnenkomen, heet het Licht 
ons al welkom. Dat Licht van de Schepper, was en 
is er vóór alles, was en is er vóórdat wij er waren 
en zal er altijd zijn. De ouderling van dienst zal 
bij het welkom verwijzen naar de Paaskaars, 
zodat onze aandacht er op gericht raakt en we 
ons samen dit symbool van Gods Lichtende 
Aanwezigheid te binnen brengen. 

In de Oude Kerk zal dit jaar tijdens de Paaswake 
een Paaskaars binnen worden gedragen die 
‘zelfgemaakt’ is. Het Team Groen Geloven heeft 
zich verdiept in de symbolen van de Paaskaars 
en ontwikkelt een kaars met verwijzingen naar 
de veelkleurigheid van de Schepping. Naast 
het jaartal 2023 zullen ook de letters Alpha en 
Omega -eerste en laatste letter van het Griekse 
Alfabet- zichtbaar zijn. ‘Ik ben de Alpha en de 
Omega’, zegt de Levende Christus, ‘het begin en 
het einde’. De brandende Paaskaars getuigt: de 
Opgestane Heer, is altijd in ons midden. 
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