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H O O F D A RT I K E L

Ik hou van verhalen. Verhalen hebben de kracht 
in zich om iets te kunnen duiden. Ze vertellen 
wat een ander heeft meegemaakt en als het 
een goed verhaal is, dan heeft het vaak ook een 
boodschap in zich. We kunnen ons laven aan het 
verhaal van een ander. Soms kunnen we ook wel 
een beetje ergeren aan de verhalen van anderen, 
zeker als ze er vooral om draaien om ons te laten 
zien hoe goed of geweldig de verteller wel niet 
is. Protserige verhalen, soms vol van eigendunk 
en grootheidswaanzin. Maar die verhalen bedoel 
ik niet. Ik hou van verhalen die iets vertellen over 
het leven van de mens, over zijn moed en kracht, 
zijn verdriet en eenzaamheid, zijn liefde en het 
geschenk van hulp om verder te kunnen gaan. 
Ik hou van verhalen waar een boodschap in zit, 
verhalen die mij laten voelen dat ik niet de enige 
ben die soms zo worstelt met hoe de wereld en de 
mensheid in elkaar zit. Verhalen die mij laten zien 
dat er uit alle ellende een uitweg geboden wordt.

En dan is er het kerstverhaal. Ik vind het een 
mooi verhaal dat tot mijn verbeelding spreekt. 
Afbeeldingen van dit verhaal horen voor mij bij 
kerst en sinds een aantal jaren heb ik een nogal 
grote kerststal compleet met het veld voor de 

herders in mijn woonkamer staan. Elk jaar is het 
weer een hele klus om hem op te bouwen, maar 
dat hoort voor mij ook bij kerst. Het is net als het 
kerstverhaal waarin er ook langzaam maar zeker 
een decor wordt opgebouwd waarin het verhaal 
zich kan afspelen. Het verhaal van Kerstmis.

Kerstmis, het feest van het licht, het feest van 
samen zijn, het feest van vrede op aarde. Maar hoe 
kun je dit heden ten dage nog vieren? Valt er wel 
wat te vieren? Is er wel reden voor een feest? Het 
voelt vaak helemaal niet zo. We hebben onlangs 
de verkiezingen gehad en elke keer als ik een 
debat gevolgd had, dan was ik helemaal ontdaan 
en vaak ook verdrietig. Hoe is het mogelijk dat ons 
land geregeerd gaat worden door mensen die zo 
respectloos met elkaar omgaan, lijken te geloven 
in hun eigen leugens omwille van een machtige 
positie, elkaar klein willen maken ten koste van 
alles en puur voor eigen gewin. Hoe is dit mogelijk!

Dit keer heb ik gestemd op iemand die voor mijn 
gevoel menselijk was, die niet openlijk steeds maar 

Het feest     van vrede

bezig was om anderen te kleineren. Gelukkig heb ik 
op het laatste moment nog reden voor twijfel gehad 
op wie ik zou stemmen, want er waren er meer 
die aan mijn criteria voldeden. Waarom heb ik zo 
gestemd? Omdat ik erin probeer te blijven geloven 
dat menselijkheid het uiteindelijk gaat winnen, 
omdat dit de redding van ons allen kan zijn. Noem 
me maar naïef, maar het geeft me de kracht en zin 
om er iets van te maken, wat dat iets ook is. 

Ik ben niet de eerste en ook gelukkig niet de 
enige die zo denkt. Het is ook terug te vinden in 
een oude profetie. Onlangs las ik een op waarheid 
gebaseerd bericht en hierbij moest ik denken aan 
datgene wat in Openbaring staat. Het verhaal wat 
ik las ging over een tijger en een geitenbokje. 
Verbazingwekkend had zich tussen die twee een 
vriendschap ontwikkeld. Normaal gesproken is 
zoiets ondenkbaar, want de geit is de prooi van de 
tijger. Maar hier werden roofdier en prooi bevriend. 
Er ontstond vriendschap in plaats van wreedheid, 
liefde in plaats van geweld, harmonie in plaats van 
tweedracht. De sterke leeft zijn kracht niet uit, maar 
laat zich zien in al zijn zachtheid. Het machtige laat 
zien dat het een hart heeft. 
Laten we eerlijk zijn, we houden van dit soort 
plaatjes, want ze stillen ons verlangen naar vrede 
een beetje. Een mooi aspect aan dit waargebeurde 
verhaal is dat het zich afspeelt in een safaripark 
in Rusland. Het sterkt mij in mijn geloof dat ook 
het ondenkbare mogelijk kan zijn. Dat zelfs de 
grootste wreedheid kan veranderen in zachtheid en 
medemenselijkheid. 

Kerst staat voor de deur, het grote feest van 
vrede op aarde. We verlangen naar eendracht en 
verzoening. We verlangen naar meer zachtheid en 
meer vriendelijkheid. Niet alles hoeft bij hetzelfde 
te blijven, we mogen veranderen. Hierbij hoeft de 
mens tegenover zijn medemens niet die tijger te 
zijn en hem te verscheuren puur voor zijn eigen 
goede gevoel en het stillen van zijn eigen honger. 
Het kan ook anders. Het kan ook menselijker 
en toleranter. Het kan ook met meer gevoel, 
liefdevoller en milder. 

Als ieder mens
eens herder wilde zijn
voor buur of broer of vreemdeling …

Als ieder mens
eens engel wilde zijn
op school of werk,
of waar dan ook …

Als ieder mens
eens ster zou willen zijn,
een lichtpunt op de weg
van medemensen …

… dan werd een oud verhaal
opnieuw Evangelie,
Blijde Boodschap 
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Valt er wel wat te vieren? 
Is er wel reden voor een feest?

Niet alles hoeft bij hetzelfde te blijven, 
we mogen veranderen


