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H O O F D A RT I K E L

De vakantie staat voor de deur. We zijn bezig met 
het afronden van onze taken. De jongeren zullen 
nog een aantal verslagen moeten inleveren, de 
laatste toetsen maken en dan… kan de vakantie 
beginnen.  Heerlijk even geen school, volle agenda’s 
of andere verplichtingen. Zo breekt er voor jong en 
oud een periode van rust aan.  

Rust… het is voor een ieder van ons verschillend.  
Misschien vind jij het heerlijk om even niks te doen, 
maar het kan ook zijn dat je denkt aan iets saais en 
verveling. 
Wie de bijbel openslaat ziet dat het geloof en rust 
vaak aan elkaar wordt gekoppeld. Vooral in de 
Psalmen kun je hier veel over lezen.  Maar omdat 
we weten dat iedereen uniek gemaakt is mag en 
kan iedereen ook uniek met rust omgaan. En ook 
dat lezen we in de Bijbel. Kijk maar eens naar Jezus, 
Hij deed dat ook. Waar de farizeeën op de sabbat 
complete rust namen, ging Jezus door met Zijn werk. 
Hij genas op de sabbat, Hij keurde het goed dat Zijn 
discipelen aren op de sabbat plukten. En toch, we 
lezen ook dat Jezus wel de stilte opzocht als Hij rust 
nodig had.  

Duidelijk is dat rust voor iedereen belangrijk is. Het 
is belangrijk om zo nu en dan even uit te rusten, 

maar dat mag je dus doen op die manier waar jij 
rust bij ervaart. Dat kan zijn door een dag alles 
apart zetten en even helemaal niets doen. Maar 
het kan ook dat jij stille momenten opzoekt op 
verschillende momenten van de dag. Of misschien 
ga je letterlijk even rusten of zoek jij de rust op door 
een mooie fietstocht of wandeling. Je kunt ook de 
rust vinden te midden van je vrienden of familie. Of 
door alleen met God te zijn of Hem te zoeken. Dat 
laatste moeten we zeker niet vergeten, want God 
heeft ons de rust gegeven en Hij wil ons ook echte 
rust, Zijn rust, geven in een relatie met Hem! 

Ik moet terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, 
denken aan het allereerste moment waarop de 
Bijbel spreekt over “rust”.  Een moment waarop 
God Zelf uitrust. We lezen het in Genesis 1. 
Waarom rustte God? Ik denk, met een beetje vrije 
interpretatie, dat Hij aan het genieten was. Want 
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat 
het zeer goed was. Hij genoot van alles wat Hij had 
gedaan. 

Jorien Beunk
Uitrusten

Hoe zit dat bij ons? Als je straks aan het strand, 
in de bergen of in je hangmat terugblikt op het 
afgelopen seizoen, zeg je dan ook: “Het is zeer 
goed!”?
Mijn antwoord? Het was zeer goed. Maar niet om 
mezelf of al die fantastische kinderen, tieners en 
vrijwilligers. Tuurlijk, ik ben blij en dankbaar met ze, 
blij met de mooie gesprekken en activiteiten die 
we hebben gehad. Maar daar gaat het uiteindelijk 
niet om, toch? Ik heb Gods werk gezien, Zijn 
handen door mensen heen die dingen regelen, 
Zijn Hart door de onderlinge liefde en Zijn genade 
in prachtige gesprekken en Zijn glorie door de 
liederen die gezongen zijn en de gebeden die 
werden uitgesproken. Wát een creativiteit van God. 
Nog steeds werkt Hij door mensen heen, die op 
Hem lijken en Hem willen dienen. Naar menselijke 
maatstaven is er van alles op aan te merken, zeker. 
Het kan ook altijd beter. Nog steeds houden we 
niet iedereen vast en worstelen we met onderlinge 
verschillen. En ik geloof ook dat we ons moeten 
blijven inzetten om het beter te doen. Maar weet je, 
uiteindelijk is het van God. En dit is hoe Hij naar ons 
kijkt door Jezus: Het is zeer goed! 

Is de zomervakantie dan het einde van een seizoen 
of juist het begin? Vaak vragen we ons dat voor de 
zondag ook af. Is het de laatste dag van de week, 
zoals veel agenda’s doen vermoeden, waarop we 
nog even wat rust krijgen na een zware werkweek 
of het is de eerste dag van de week waarop we 
met rust mogen beginnen? Volgens mij is het 
laatste hoe God het bedoeld heeft. Hij geeft ons 
eerst rust, voordat we weer een volgeplande week 

ingaan. En dat vind ik een hele mooie gedachte. We 
hoeven niet eerst iets te doen, voor we uit mogen 
rusten. Dan zou het net lijken alsof we die rust 
moeten verdienen. Nee, God geeft ons als eerste 
rust. Eigenlijk zegt God: “Geniet eerst, neem rust, 
doe wat leuks, zoek Mij en daarna gaan we daar 
mee aan het werk.” Het is een houding die voor ons 
gevoel tegendraads is. Wij werken normaal eerst en 
dan krijgen we pauze. God doet het net andersom. 
En dat is ook de reden waarom wij mogen gaan 
rusten. God geeft ons die rust. We mogen rusten om 
toegerust te worden, voor de taak die God je geeft. 
Hetzij op school, tijdens je studie, in je werk of thuis. 

Deze vakantie mag je dus genieten van de rust die 
God je wil geven. Genieten van je gezin en vrienden, 
lekker eten, een dagje in de hangmat. Samen 
genieten van al het goede dat God ons elke dag 
geeft. Daarna gaan we wel weer aan het werk, zoals 
God het bedoeld heeft. Ik weet niet hoe dit bij jou 
zit, maar mij geeft dit een heerlijk relaxed gevoel. 
Met dit gevoel geniet ik van God, Zijn schepping 
en van het leven. En nu de vakantie er aan komt, 
wil ik ook met dit gevoel vakantie gaan vieren! De 
Bijbeltekst die ik daarin meeneem staat in Psalm 
34:9 ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer, 
gelukkig is de mens die bij Hem schuilt!’

Nu dus eerst rusten. En genieten. Met een zeer 
goede God. Hij is overal en gaat altijd met ons 
mee, want Hij heeft nooit vakantie! Een betere 
reisgenoot kun jij je niet wensen. Geniet ervan!  
Ik wens een ieder, meer nog dan uitrusten in de 
vakantie, de vrede van God toe! Fijne zomer! 
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