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Lnsere loen mahnen

Bij een wandeling door Bad Bentheim valt me

op de Apotheker-Drees-Strasse een kunstwerk

op. Ik stap dichterbij en zie bevestigd aan een
rechthoekige opstaande betonplaat een groep van
18 mensfiguren een soort van boom vormen, als
was het een puzzel die op een plaat is gelegd. De
armen van de mensfiguren vormen de verbinding
tussen de ‘puzzelstukken’,zo vormen zij een eenheid.
Alle figuren dragen een palmtak (in verschillende
grootten) in de ene hand en met de andere hand
wijzen ze ofwel naar boven, ofwel opzij. De figuren
hebben cirkels rond hun hoofd. Ze doen denken aan
een nimbus of aureool die in de Iconografie van

het Christendom een heilige aanduiden. Maar je
zou de cirkels rond de hoofden ook kunnen zien als
doornenkronen, waarbij ze dan verwijzen naar het
lijden van Christus.

Ik maak foto’s, één er van zie je hier.

Aan de voet van het kunstwerk ligt een tegel met
daarop de woorden ‘Unsere Toten mahnen’. Ik zie

er geen Bijbeltekst bij en de verbeelding is ook

niet per se religieus, hoewel ik met mijn Christelijk
referentiekader meteen moet denken aan het ‘heilig
koor van stemmen, staande aan de glazen zee’ die
‘psalmen zingend, palmen dragend’ als overwinnaars
worden aangeduid. Maar het is dus niet een
exclusief Christelijk kunstwerk. Ik vind het knap

dat het algemeen is, maar wel allerlei associaties
oproept uit bekende beeldtaal.

Mahnmal is het Duitse woord voor een
‘waarschuwend of vermanend monument’

Na enig speurwerk ontdek ik dat het om een
‘Kriegsmahnmal’ gaat. Wat mag dat betekenen?
Mahnmal is het Duitse woord voor een
‘waarschuwend of vermanend monument.

Het woord is

een combinatie

van ‘mahnen’
(waarschuwen,
vermanen) en
‘Denkmal, gedenkteken.
Deze term is vooral

na de Tweede
Wereldoorlog in

zwang geraakt,om

aan te duiden dat de
beschouwer niet alleen
herinnerd wordt aan
een gebeurtenis uit

het verleden, maar er ook bij bepaald wordt dat

dit nooit meer mag geschieden. Mahnmale staan
vooral dichtbij voormalige concentratiekampen en
andere plaatsen waar bombardementen of andere
gruwelijke gebeurtenissen plaats hebben gevonden.

Door bij het monument te schrijven ‘Unsere

Toten mahnen’, wordt het nog intenser. Niet

het monument, maar de gesneuvelden, de
omgebrachten, de doden zelf waarschuwen ons om
ons bewust te zijn van waar we mee bezig zijn en
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waar wij als samenleving op af stevenen als wij
niet bewust en kritisch luisteren naar de ‘tekenen
des tijds’ ‘Wie zich het verleden niet herinnert, is
gedoemd het te herhalen; schreef Erasmus van
Rotterdam ooit.

De rijke man wil ze waarschuwen zodat ze niet
terecht komen in de helse pijnen waarin hij

door eigen toedoen terecht is gekomen

In het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man
en de arme Lazarus staat dat de rijke man zijn

rijke voortbestaanden op aarde wil waarschuwen
wat er gebeurt als zij niet barmhartig omgaan

met minderbedeelden, met armen, met bedelaars.
Konden ze maar gemaand worden om hun
decadente en onrechtvaardige leefstijl niet door

te zetten. De rijke man wil ze waarschuwen zodat
ze niet terecht komen in de helse pijnen waarin hij
door eigen toedoen terecht is gekomen. Wij moeten
ons goed realiseren dat Jezus dit verhaal vertelt als
een gelijkenis, een parabel. En dat dit verhaal niet
het bewijs is voor het bestaan van een reéle hel als
hiernamaals, maar wel dat het God menens is hoe
mensen met elkaar omgaan.

Een Mahnmal als teken. Zo zie ik ook Stolpersteine
(struikelstenen), waarvan er vele in de trottoirs

van Borne liggen. Betonnen vierkantjes met een
bovenlaag van messing, en daarin met de hand de
naam gestanst van iemand uit de joodse traditie
die omgebracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met daarbij de deportatiedatum en na ‘vermoord’ de
sterfdatum en -plaats, veelal een concentratiekamp.

De Stolpersteine liggen daar waar de slachtoffers
woonden. Als een klein monument. Als een
herinnering, maar ook als een waarschuwing. Weet
wat er gebeurd is en hoe het zover gekomen is. Laat
dit nooit en nooit meer gebeuren.

Hun verhalen blijven klinken,
omdat ze staan opgetekend

Een mooi beeld van hen die ons voorgingen staat
opgetekend in de Hebreeénbrief. Daar worden

zij aangeduid als: 'een wolk van getuigen’ In
Hebreeén 11 staat een opsomming van vele namen
van mensen die in navolging van Abram gehoor
gegeven hebben aan de Stem die hen riep om op
reis te gaan en zich te richten op Gods Stem, die
hen uit hun Oer wegriep om op pad te gaan naar
Beloofd Land, Stad van Vrede. Hun verhalen blijven
klinken, omdat ze staan opgetekend. Hun verhalen
gaan over moed en vertrouwen, maar zeker ook over
twijfel en wantrouwen. Het zijn mensenverhalen.

“Lang voor wij zijn geboren, leefden ons
mensen voor, vol twijfelende vragen, soms
vallend, dan weer door. Zij zochten en zij
vonden, verloren ook het zicht, kenden hun pijn
en wonden, hun duisternis en licht.

Als wij ons soms bedenken ‘ik kan het niet
alleen; dan willen zij ons wenken, de mensen
van voorheen: verhalend van hun leven,

hun vreugden, hun verdriet. Weten wij ons
omgeven, wij zijn de eersten niet.

In optocht door de tijden, zien wij een blinkend
spoor van twijfelaars die strijden, van mensen
door en door. Zij die de Heer niet zagen
hebben zijn stem gehoord, zij durfden het te
wagen, vertrouwend op zijn Woord.”

Dit lied, met als melodie ‘een mens te zijn op
aarde’ (ook psalm 128) schreef ik in 1996 voor een
jeugddienst met als thema ‘een wolk van getuigen’
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het
tekent de mens in zijn kwetsbaarheid en kracht,
mens ‘door en door’.

De Toten van het Mahnmal, de namen op de
Stolpersteine, en allen voor wie ooit een monument
is geplaatst, zij vertegenwoordigen mensen ‘door
en door! Zij willen ons wenken, waarschuwen

én bemoedigen. Zij willen ons de ogen openen
voor patronen die gevaarlijk zijn. Blijf alert dat de
geschiedenis niet herhaald hoeft te worden. Dat je
Uit Egypte weg moet zien te blijven en dat je daar
met elkaar iets aan kunt doen, door wakker en alert
te blijven. En je samen te weer te stellen tegen
krachten en machten die het kwetsbare minachten.
En mensen uitsluiten om welke reden dan ook.



