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H O O F D A RT I K E L

In het licht van de komende Startzondag is mij 
gevraagd om het hoofdartikel te wijden aan 
een nieuwe start of een nieuw begin. Over de 
Startzondag zelf treft u elders al voldoende 
informatie aan, dus daar ga ik hier niet uitgebreid 
over schrijven. Wel over ‘een nieuw begin’.

Een nieuw begin veronderstelt dat er ook iets 
is gestopt of is afgesloten of er niet meer is. De 
miljoenen mensen in Zuid-Turkije en Noord-
Syrië die zijn getroffen door de aardbevingen 
en de naschokken in februari van dit jaar zullen 
uiteindelijk allemaal opnieuw moeten beginnen 
met hun leven. Velen zijn nog altijd in shock en 
rouwen om de vele verloren familieleden, vrienden 
en bekenden, maar ook om hun verwoeste huizen, 
dorpen en steden. Alles wat vertrouwd was is 
onherkenbaar geworden, ligt in puin of er is 
niets meer van over omdat het puin inmiddels is 
opgeruimd. Hoe begin je dan opnieuw? Mensen 
die zoiets meemaken hebben heel veel tijd nodig 
voordat ze iets van een nieuw begin kunnen maken.
Ik las in een artikel dat het Rode Kruis naast de 
noodhulp die nog jarenlang nodig zal zijn, ook inzet 
op psychosociale steun voor de slachtoffers. Je kunt 
immers pas een nieuw begin maken met je leven als 
je dat wat er is gebeurd gaandeweg kunt verwerken, 
loslaten en uiteindelijk afsluiten. Pas dán kun je 
gaan denken aan een nieuw begin.

Op het moment dat je loslaat ben je ook in staat 
om af te sluiten en misschien zo nodig te vergeven. 
Afsluiten volgt op het loslaten van iets en loslaten 
is meestal de eerste stap in het proces naar het 
maken van een nieuw begin. Belangrijk is dat je 
bij het afsluiten de herinnering een plaats geeft 
in je leven, maar wel op zo’n manier dat het in je 
leven geen actieve rol meer speelt, dus dat het je 
niet verhindert je leven te leven. Het moment dat 
je een volgende stap kunt zetten, omdat dat wat er 
is gebeurd geen belasting meer is en je je rugzak 
met ‘ballast’ hebt kunnen legen, is het moment dat 
je dat in lijf en ziel kunt voelen. Je voelt je lichter 
dan je je in lange tijd hebt gevoeld en je staat weer 
open voor nieuwe ervaringen, ontmoetingen en 
gevoelens.

Al nadenkend over een nieuw begin of opnieuw 
beginnen, moest ik denken aan onze verstandelijk 
beperkte pleegdochter die als kindje van ruim 
twee jaar bij ons in huis kwam. Op die leeftijd was 
ze al een zeer beschadigd kind. Maar altijd, na de 
zoveelste driftbui of na een dag die vervelend 
begon en minstens zo vervelend eindigde, zeiden 
we altijd bij het naar bed brengen tegen haar: 

Ds. Carla Borgers
Een nieuw begin ‘morgen is er weer een nieuwe dag en een nieuw 

begin’. En dat begon uiteindelijk door te dringen in 
dat kleine koppie.
Na verloop van tijd begon ze -toen ze eindelijk een 
beetje kon praten- het zelf al te zeggen: ‘morgen 
opnieuw beginnen’. Het was elke keer als een last 
die van haar schoudertjes afviel. Ze wílde ons geen 
verdriet doen, ze wílde ons niet tot wanhoop drijven, 
maar ze kón niet anders. Voor haar is verwerken, 
loslaten en afsluiten niet mogelijk gebleken. 
Hooguit leert ze omgaan met haar ‘rugzak’. Maar op 
elke uitbarsting volgt er, ook nu ze volwassen is, nog 
altijd een nieuwe dag en een nieuw begin.

Voor God is er in principe altijd weer een nieuw 
begin mogelijk. God schrijft geen mens af. Elk mens 
heeft in zich de neiging tot het goede en de neiging 
tot het kwade én meestal ook de mogelijkheid om 
te kiezen tussen die twee. 
In 2 Korintiërs 5: 17 schrijft Paulus: “Want al wie 
één met Christus is, is een nieuwe schepping; al het 
oude is voorbij gegaan, zie het is nieuw geworden!” 
(Naardense Bijbel).
‘Schepping’ is een sleutelwoord in het verhaal van 
God. Wie met ‘ja’ antwoordt op Jezus’ uitnodiging 
‘volg mij’, wie gedoopt wordt, zegt daarmee: mijn 
kleine levensverhaal maakt onderdeel uit van het 
grote verhaal van God die steeds een nieuw begin 
maakt.

Dichter en romanschrijver Jochen Klepper (1903-
1942) leefde en werkte ten tijde van het naziregime. 
Met zijn poëzie bemoedigde hij menig lezer. 
Vanwege het feit dat zijn vrouw en zijn stiefdochters 
joods waren, werd het gezin het leven bijna 
letterlijk onmogelijk gemaakt. Alleen de oudste 
dochter wist te ontkomen. Jochen, zijn vrouw Hanni 
en de jongste dochter Renate zagen geen uitweg 
meer en benamen zichzelf het leven. Toch klinkt zijn 
poëzie vooral troostrijk en hoopvol. Naar aanleiding 
van Jesaja 50: 4-5 schreef hij het gedicht ‘Hij wekt 
mij elke morgen’. Ik laat hier de eerste twee strofen 
volgen.

Hij wekt mij elke morgen,
Hij wekt mij zelf het oor.
God houdt zich niet verborgen,
leidt mij de dagen door.
Al bij het ochtendgloren
spreekt Hij tot mijn gemoed,
zodat ik als herboren
het nieuwe licht begroet.

Hij spreekt als in de dagen
dat Hij de wereld schiep.
Mijn onrust en mijn klagen
verdwenen toen ik riep.
Hij spreekt tot wie wil horen
van onbegrensde trouw.
Ik luister, en zijn woorden
zijn fris als morgendauw.

(Uit de bundel: Het licht breekt door de 
wolken, Jochen Klepper)

Zoals er voor u en jou en mij altijd weer een nieuw 
begin mogelijk is, geldt dat natuurlijk ook voor 
de kerkelijke gemeente. Zondag 17 september 
maken we met elkaar en met God een nieuw begin. 
En omdat het dan ook de eerste zondag van de 
Vredesweek is luidt het thema: Vrede in en buiten 
de kerk. Dat klinkt mij in de oren als een opdracht 
voor dat nieuwe begin!

 

‘Morgen is er weer een nieuwe 
dag en een nieuw begin’

God schrijft geen mens af

Toch klinkt zijn poëzie vooral 
troostrijk en hoopvol


