
Oude Kerk te Borne, 5-3-2023, Ds. Siebe H. Hiemstra

- orgel/pianospel
- welkom, aansteken Paaskaars
- intochtslied: 27 vers 4
- groet en bemoediging

v: De Eeuwige zal bij u zijn!
g: De Eeuwige zal u bewaren!
v: Onze hulp is in de Naam van de Ene,
g: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v: die altijd trouw blijft
g: en nooit in de steek laat wat Hij/Zij begon. Amen

- drempelgebed

- vervolg intochtslied: 27 vers 7

- Kyrië-gebed

- gebed om Verlichting met de Heilige Geest

- project kindernevendienst: “Verander je mee?”
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet.

- 1e bijbellezing: Exodus 24: 12-18
- we zingen Lied 540 

(mannen en vrouwen verschillende melodieën, lukt dat?)
- foto’s uit 1996 van de berg Tabor, de berg van de Verheerlijking

- de berg in de verte
- het uitzicht van de top van de berg op Galileïsche dorpjes
- de Orthodoxe kerk boven op de Tabor
- de Franciscaanse kerk op de Tabor (met de bloeiende struiken ervoor)
- nog een foto van het fantastische uitzicht
- mijn bed op een tafel in de ontvangsthal

- 2e bijbellezing: Lucas 9: 28-36
- we zingen Lied 544
- overweging (intussen op de beamer vergezichten vanaf de Tabor)

- orgel/pianospel
- dankgebed, stil gebed, Onze Vader
- inzameling van de gaven
- slotlied 422
- zegen
- napraten bij de koffie


